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             Kerstavond 2022 
 
       in de Kerk van de Eenheid  
            in Christus te Son 

                                            
                        Thema: De roeping van de herders 
 
 

 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Voorganger:      Petra Zweers 
Piano:               Dirk Strasser 
De cantorij:       o.l.v. Maria Loohuis 
Viool:                Hans Siertsema 
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Zingen vooraf 
 
Zingen: Lb.477 (t:C.B.Burger,J.W.Schulte Nordholt,Gert Landman m:18e eeuw)  

 

 

2. De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
4. O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
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komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

Welkom 

 

Aanvangswoord  

Komt allen tezamen! 

Na twee coronajaren waarin we absoluut níet bij elkaar mochten 
komen, om elkaar te beschermen tegen het virus, mag het nu weer 
wél. Wat een feest is dat. Komt allen tezamen. 
Je mag je laten roepen, je mag aan die roep gehoor geven. 
In onze dienst zien we dat ook de herders werden geroepen. De 
herders die in de nacht in het veld lagen en over hun kudden waakten. 
Waarom werden juist deze herders geroepen om als eerste het kind te 
gaan zoeken? 
Wij gaan in deze dienst ook op zoek naar het Kerstkind, op zoek naar 
vrede en licht. 
Daarom ontsteken wij ons licht aan de Paaskaars 
Komt allen tezamen. 
 

Aansteken van de kaarsen op tafel. 
 
Zingen The first Nowell (vanaf couplet 2: refrein door allen) 
English traditional  Arr. James O´Donnell 

 
Koor:  
The first Nowell, the angel did say, 
Was to certain poor shepherds in fields as they lay; 
In fields where they lay keeping their sheep 
on a cold winter’s night that was so deep. 
 

Refrein: 
Nowell, nowell, nowell, nowell! 
Born is the King of Israel. 
 

They looked up and saw a star 
shining in the East beyond them far; 
And to the earth it gave great light, 
And so it continued both day and night. 
 

Allen: refrein 
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Koor:  
And by the light of that same star 
Three wise men came from country far. 
To seek for a king was their intent, 
And to follow the star wherever it went. 
 
Allen: refrein 
 

Koor:  
This star drew nigh to the north west;  
O' er Bethlehem it took its rest,  
And there it did both stop and stay  
Right over the place where Jesus lay  
 

Allen: refrein  
 

Koor:  
Then let us all with one accord  
Sing praises to our heav’nly Lord,  
That hath made heav’n and earth of naught,  
And with His blood mankind hath bought. 
 

Allen: refrein  
 
Vertaling: 
De eerste kerstnacht werd gemeld 
aan arme herders in het veld. 
Die hielden bij het vee de wacht  
in het holst van een winternacht 
 

Refrein: 
Kerstmis! Kerstmis! 
Israëls koning is geboren 
 

Ze keken omhoog en zagen een ster 
in het Oosten blinken van zeer ver, 
die schonk de aarde felle gloed 
en dat ging dag en nacht zo door. 
 

Bij het licht van deze ster 
kwamen drie wijzen van ver. 
Een nieuwe koning zochten zij 
en volgden de ster, waar die ook ging. 
 

Die ster gaf het noordwesten aan, 
boven Bethlehem bleef hij staan. 



5 
 

Daar stond hij stil, bewoog niet meer: 
net boven de plek waar Jezus lag. 
 

Zingen wij nu lof en eer, 
als uit één mond, naar de Hemelheer, 
die uit niets de wereld wrocht, 
ons met zijn bloed heeft vrijgekocht. 
 
 
Bemoediging  
Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Gebed van toenadering 
 

In de donkerste nacht 
van mijn bestaan 
heb je mij gezien. 
Ik zag niemand. 
Ik hoorde niemand 
Ik voelde niemand. 
Jij hebt mij gezien! 
 
In de meest eenzame nacht 
van mijn bestaan 
heb je mij gehoord. 
Ik hoorde niemand. 
Ik zag niemand 
Ik voelde niemand. 
Jij hebt mij gehoord! 
 
In de meest hulpeloze nacht  
was jij. 
Ik was alleen. 
Ik hoorde niemand. 
Ik zag niemand. 
Ik voelde niemand. 
Jij was! 
Jij bent! 
Jij komt! 
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Kyrië: Zingen Lb.647 (t:Henk Jongerius m:Jan Raas)

 

2.Voor mensen die roepend, 
    tastend en zoekend 

door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 

3. Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan 
 

4.Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
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Gloria: lied 482 : 1, 3  (t. André Troost, m. Johannes Gijsbertus Bastiaans) 

 

3. Godlof, een kind is ons geboren, 
een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 
 
Muziek: viool en piano  
 

Pastorale uit het ‘Kerstconcert’ (Concerto Grosso opus 6) van 
Arcangelo Corelli   
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Gebed bij de opening van de schrift  
 
Lezing: Jesaja 8 : 23b - 9 : 7 
 
Zingen: Lb.460 (t.Huub Oosterhuis m.Bernard Huijbers) 

 
Refrein: 
 
2. Tekens aan sterren, zon en 
maan 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u 
vrij 
want uw verlosser is nabij. 
Refrein: 

 
 
 
3. Wanneer de zee bespringt uw 
land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en 
stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
Refrein
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4. Zie naar de boom, die leeg en 
naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
Refrein: 

5. Een twijgje, weerloos en 
ontdaan,  
– zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
Refrein:

 
6. Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Open uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat. 
Refrein: 
 

Lezing: Lucas 2: 1 – 20 
 
Zingen Lb:472 (t. Nikolaus Herman en Matthäus Ludecus m.14e eeuw Michaël Praetorius)  
Allen:  

 
Koor: 
Ons is daarbuiten op het veld 
een mare verteld 
door Gabriël, Gods bode: 
gij herders die uw schapen weidt 
wees nu verblijd, 
blaas op uw schalmeien Gode; 
grote blijdschap, goede tijd, 
dat brengen wij bij deze, 
voor heel het volk zal deze vreugde wezen. 
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Allen: 
2. Zie de wijzen, hoe ze reizen, 
om Gods Zoon met goud te prijzen, 
onze Heer eer te bewijzen, 
mirre en wierook uit hun paleis. 
 
Koor: 
God onze hoogste majesteit 
deed in deze tijd 
zijn woord de mensen zoeken. 
Een meisje geeft Hem levenslicht 
en zie, Hij ligt 
gebonden in de doeken, 
in de kribbe vindt gij Hem 
in Bethlehem ter stede 
die allen zal bevrijden hier beneden. 
 

Allen: 
3. Zing nu mede met Maria, 
zing nu gloria halleluja, 
zing met alle engelen mede 
voor de Heer die Jezus heet! 
 
Koor: 
Toen zong het hele hemelkoor 
de hemel door: 
aan God de Vader ere 
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en vrede zal van nu voortaan 
in Jezus’ naam 
op aarde gaan regeren. 
In de mensen, in zijn volk, 
heeft God een welbehagen, 
nu heeft het aangename uur geslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen: 
4. Lieve mensen, allen samen, 
zingt nu blij te moede amen, 
want wie zijn Gods erfgenamen? 
Gij en ik in Jezus’ naam! 
 
Koor: 
De herders gingen toen op weg, 
zoals gezegd, 
om Davids Zoon te vinden 
en ’t woord te zien dat is geschied 
en vrede biedt 
aan alle mensenkinderen. 
Zij kwamen aan in Betlehem 
en hebben Hem gevonden 
die heel de wereld redden zal van zonde 
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Meditatief moment 
 
 
 
Koor Gabriels message 
 
De engel Gabriel komt aangesneld, 
de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel. 
Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon, 
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria 
Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,  
jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,  
en alle mensen danken jou de eeuwen door;  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
Verwonderd kijkt Maria, heft haar hoofd,  
en zegt: voor mij is goed wat God belooft.  
Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria. 
Emmanuel, de redder, bracht zij voort  
in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord  
voor allen die geloven zal zij altijd zijn  
hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria.  
 
 
 
Toelichting op de inzameling  
 
Collectedoel: Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje 
Rekeningnummer: NL42 INGB 0006 8705 50 
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Dankgebed en voorbeden 

Na de voorbede zingen we Lb.491 (t. Huub Oosterhuis m.Antoine Oomen) 

 

 

Stil gebed afgesloten met  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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Slotlied: Lb. 487 Eer zij God in onze dagen (t. Willem Barnard m. 
frans volkslied)  

 

 
 
2.Eer zij God die onze Vader     
en die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo. 

 

 
 
3.Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo.
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Zending en Zegen 

Als de tijden guur zijn, 
als het leven hard is, 
als gemis ons zeer doet, 
als verdriet ons aanvliegt- 
 
Zegen ons dan met een hand die beschermt, 
zegen ons dan met liefde die verzacht, 
zegen ons dan met de belofte die hoop schenkt 
 
De genade van onze Heer Jezus Christus, 
de liefde van God en de 
gemeenschap met de heilige Geest 
is met ons allen 
 

 

 

 

Symboliek van de schikking 

Het tafelkleed is klaar! 

Tussen de kaarsen leggen we witte bloemen, bessen  
en groen uitlopende kleine bolletjes  
om het feestelijke van Kerst te onderstrepen. 
 
Stralend licht  
de nieuwe dag begint  
met sterren in de nacht. 
 

U bent allemaal van harte uitgenodigd om nog wat na te blijven  
praten onder het genot van een glas wijn of sap. 

Namens ons allemaal een gezegend Kerstfeest toegewenst! 
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